T.b.v. Beleidsplan, Geloof en Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid heeft het christendom voor sommige mensen de schijn wat tegen.
Zo kan in de Bijbel gesproken worden over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat kan
oproepen dat er zogezegd wel een ‘Planet B’ is. Waarom zou je je dan inspannen om te zorgen voor
deze aarde? Alleen al om deze reden is het goed om geloofsverdieping een integraal onderdeel te
laten zijn van het Actieplan Duurzaamheid. Wat vinden wij in onze geloofsbronnen dat ons bemoedigt
en stimuleert om ons in te zetten voor een zorgvuldige omgang met de planeet waarop wij leven en
het eco-systeem waar we als mensen deel van uitmaken?

Concreet geven we in verbinding met de vieringen in de Fluisterkerk op de volgende manieren
jaarlijks invulling aan bovenstaande bezinning:

- Inde periode rondom de Dankdag voor gewas en arbeid (1° woensdag van november), die dicht
in de buurt van de Nationale Klimaatweek valt of in die rondom de Biddag voor gewas en arbeid
(2° woensdag van maart), die samenvalt met de vastenperiode en ook het weer uitlopen van de
natuur, wijden we ofwel een experimentele viering of een Preek van de Leek aan het onderwerp
duurzaamheid. Diti.c.m. het aanbieden van bezinnende theologische verdieping in de Fluister.

- Tenminste één van de preekcycli (d.w.z. een serie lezingen die op zondag centraal staan, die de
predikanten samen kiezen en inplannen) draait om het thema duurzaamheid.

- Bij tenminste één onderdeel van het Jaarprogramma (zoals dit opgebouwd zal gaan worden door
de werkgroep ‘Kerk in de Stad’) wordt er aandacht gegeven aan gelovige verdieping op het
gebied van duurzaamheid (denk aan: het uitnodigen van een spreker, gezamenlijk lezen van een
boek, etc.).



